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Hoorbaar, zichtbaar en tastbaar 

1. Inleiding. 

We worden dagelijks overspoeld met informatie – gedachten. We vergeten soms hoe krachtig onze 
zintuigen zijn. God is geen God van afstand of een God die ongrijpbaar is. Hij is een God die dichtbij wil 
komen. 

Sommigen worden aangesproken door de natuur – warme zonnestralen, anderen worden diep geraakt 
door een lied. De hand op je schouder precies op het juiste moment. 

Ze verbinden ons met God – onze omgeving, met elkaar en met onszelf. 

“Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd 
hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.  
Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven, 
dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.” 1 Johannes 1: 1 – 2 NBV21 

– Johannes beschrijft hier hoe hij – en de discipelen – Jezus hebben gekend. Jezus die zo hoorbaar, 
zichtbaar en tastbaar aanwezig was, ook voor de Joden in Zijn tijd. 

– Zijn leven stond in schril contrast met de Schriftgeleerden en de Farizeeën. 

– Hoe worden wij hoorbaar, zichtbaar en tastbaar?  

2. Geleerd geloof en beleefd geloof. 

Het bestuderen van de Bijbel – theologie – gebeurt vaak door middel van rationele en intellectuele 
benaderingen. Het draait om het onderzoeken van religieuze teksten, doctrines, en filosofieën om een 
dieper begrip van God en het goddelijke te verkrijgen.  

Theologie probeert de aard van God, de relatie tussen God en de mens en de wereld te begrijpen. 

“U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen 
over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.” Johannes 5: 39 – 40 NBV21. 

Context: Jezus spreekt hier tot de joodse leiders en religieuze autoriteiten van zijn tijd, die de Heilige 
Schriften (de Joodse Bijbel, de Tenach) met grote ernst en toewijding bestudeerden. Ze geloofden dat 
het naleven van de wetten en het bestuderen van de Schriften hen eeuwig leven zou brengen. 

Door het bestuderen van de geschriften herkenden ze Jezus niet en waren niet in staat om leven te 
ontvangen die Jezus wil geven. 

● Twee leerlingen gaan naar Emmaüs. 

Het speelt zich af op de dag van de opstanding van Jezus, dus op 1ste Paasdag. 

– Ze waren verdrietig, vol twijfels, teleurstelling en verward. Ook al ging het gerucht de ronde dat Jezus 
zou zijn opgestaan. 

– Onderweg ontmoeten ze een onbekende man die vraagt waarom ze zo verdrietig zijn. 

– Ze hadden zo gehoopt op een politieke Messias, die hen zou bevrijden van de Romeinse 
overheersing. Dit idee was diepgeworteld in het Oude Testament – Tenach en hun overtuigingen. 

“Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes 
en de Profeten.”  Lukas 24: 27 NBV21. 

– In Emmaüs aangekomen, vragen ze de man om te blijven eten. 

Bij het breken van het brood wordt Jezus herkend, dat een verwijzing is naar de eucharistie – het 
avondmaal. 

Zoals Jeanne aangaf in haar preek over dankbaarheid betekent dit woord "eucharistie", "dankzegging – 
dankbaarheid” een “eu”-goed of gelukkig en “charis” genade, gunst of dank. 
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● Paulus. 

Overtuigd van zijn gelijk gebaseerd op de Wet, de Profeten en de Geschriften – zijn theologie – zijn 
geloofsovertuiging, vervolgt hij de christenen. 

Bij de ontmoeting met Jezus – waarom vervolg jij Mij? – wordt zijn theologie en geloofsovertuigingen 
drastisch veranderd – tot een bepleiter, een overtuigt discipel van Jezus en pionier in het stichten van 
vele kerken. 

● Wat betekent dit voor jou en mij? 

Een voorganger vertelde mij eens. Mijn preken van 10 jaar geleden kan ik nog altijd gebruiken omdat het 
gebaseerd is op de Bijbel. 

– Als ik de preken van jaren geleden van mezelf teruglees dan frons ik toch geregeld mijn 
wenkbrauwen. Waarom, omdat mijn theologie – mijn beperkte kennis van God – steeds verandert. 
Er is progressie omdat het geloof voor mij door mijn ervaringen met God groeit. 

– Vaak weten we veel over God. Je hoeft niet bang te zijn, God zorgt voor ons. We weten dat we 
geliefd zijn, aanvaard worden zoals we zijn. Als puntje bij paaltje komt zijn onze ervaringen en 
gevoelens verschillend van onze kennis van God. 

● Weest niet bevreesd, wees niet bang of vrees niet. 

“Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’” Matteüs 14: 27 NBV21. 

Er wordt wel gezegd dat dit in de Bijbel “wees niet bang” 365 keer wordt genoemd. Het is een 
symbolische uitspraak meer dan een exacte telling. Eén keer per dag. 

– Waarom? Omdat we vaak bang zijn. 

God blijft herhalen niet bang te zijn en dat Hij jou en mij oproept om op Hem te vertrouwen, zelfs in 
moeilijke tijden. 

– Jezus kende ook angst.  

“Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op 
de grond.” Lukas 22: 44 NBV21. 

– Dit moment benadrukt dat Jezus echt leed, zowel emotioneel, geestelijk en lichamelijk. 

God belooft ons niet een leven zonder angst. Hij belooft ons om er altijd voor ons te zijn. 

● Elia. 

– Elia gaat de woestijn in, hij is bang, hij ziet het leven niet meer zitten. 

– Ondanks alles blijft God steeds voorzien in het leven van Elia. 

– Elia ontmoet God in de stilte, zachte bries. Daarna krijgt hij een opdracht om voor opvolging te 
zorgen.  

– God blijft steeds voor ons zorgen! 

“Het getal veertig speelt steeds een rol in een proces van voorbereiding, van loutering, van verdieping, 
van groeien naar bestemming.” 

● Philip 

In mijn tijd in het therapeutisch centrum Elim kreeg ik dans/bewegingstherapie. Bewegen op muziek 
vanuit je gevoel. Bij één van sessies mochten we bewegen op het lied “Jerusalema”, het is een vrolijk 
lied, ik werd er blij van en toen kwam de gedachte in mij op: 

“… want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’” Nehemia 8: 10b NBV21. 

Ware kracht komt niet uit eigen inspanning, maar uit de blijdschap die God geeft. Gods vreugde is een 
bron van herstel. 

● Geleerd geloof en beleefd geloof. 
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3. Hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. 

3.1 Jezus is hoorbaar, zichtbaar en tastbaar aanwezig in Zijn cultuur. 

Jezus werd geboren in de Joodse samenleving waarbij Farizeeën, Sadduceeën of Schriftgeleerden sturing 
gaven aan de geloofsbeleving met de focus op De Wet – afstand hielden van zondaars om rein te blijven. 
Hun focus was om Israël heilig te houden. Een wij – zij houding. 

Jezus, daarentegen was tastbaar aanwezig (tollenaars, prostituees, zieken, melaatsen, de man in de straat). 
Zijn leven en focus stond in schril contrast met de inzichten en gewoonten in de Joodse samenleving en hun 
beleving binnen het jodendom. 

“Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want 
Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.” Matteüs 7: 28 – 29 NBV21. 

3.2 Hoe zijn wij hoorbaar, zichtbaar en tastbaar aanwezig in onze cultuur? 

– Als wij de liefde, barmhartigheid, vergeving van Vader, Zoon en Heilige Geest ervaren in ons leven. 

– Als je ervaart dat God steeds voor je zorgt. 

– Als je ervaart dat God aanwezig is in jouw duisternis, ellende en gebrokenheid. 

–  Als je geleerd geloof een beleefd geloof wordt. 

● Dan wordt het leven in ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaarder. 

Het leven dat wij ontvangen wordt als een bron van leven dat uit ons voortvloeit. 

“Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn 
juk op je en leer van Mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matteüs 11: 28 – 30 NBV21. 

Jezus nodigt je uit om van hem te leren, een leerling te zijn. 

Jezus nodigt jou en mij uit om hoorbaar, zichtbaar en tastbaar aanwezig te zijn in onze omgeving. 

● Jezus – is zichtbaar door de kerk – jou en mij. 

De kerk wordt door Paulus als het lichaam (organisch) van Christus genoemd (1 Korintiërs 12: 27). 

● Jezus is tastbaar aanwezig in daden van naastenliefde 

“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Johannes 13: 35 NBV21. 

Wanneer wij elkaar helpen, barmhartigheid tonen en liefde delen, wordt Jezus zichtbaar. 

● Waar jij bent, wordt Jezus door je leven hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. 

Jezus vertelt ons: dat je aan de vruchten kunt zien of je een volgeling van Hem bent. 

“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe. 
… En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan” 
 Matteüs 25: 35 –36 en 40 NBV21. 

Hulp aan vluchtelingen, omzien naar zieken, zorgen voor de armen, verslaafden, … – al deze dingen 
weerspiegelen Jezus’ hart. 

Het is een uitnodiging om aanwezig te zijn in de nood, zorgen, angst en/of vreugde van de levens van 
mensen in jouw en mijn omgeving. 

Naar buiten gericht, actief in de maatschappij, verbinding met de mensen om ons heen. 
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4. Besluit. 

God is geen God van afstand of ongrijpbaar. Hij is een God die dichtbij wil komen. 

● Geleerd geloof en beleefd geloof. 

– Soms zijn we zo gefocust op het intellectueel kennen van God. 

– Zoals de Emmaüsgangers kunnen we soms vervuld zijn met verdriet, twijfels en zijn we teleurgesteld 
en verward. 

– Staan wij open om ons denken – blinde vlekken – theologie los te laten om Jezus te ontmoeten zodat 
Hij hoorbaar, zichtbaar en tastbaar mag zijn in je leven. 

– Jezus nodigt je uit om van Hem te leren, een leerling te zijn. 

● Hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. 

– Heb jij ervaren dat God hoorbaar, zichtbaar en tastbaar is in jouw leven? 

– Misschien ga je door een “woestijnperiode zoals Elia”? Vraag gebed, praat erover. Mogelijk ben jij 
niet in staat om Jezus nu aanwezig te zien in je leven. 

– Maak het kenbaar, blijf niet in je isolement maar zoek verbinding zodat anderen hoorbaar, zichtbaar 
en tastbaar kunnen zijn namens Jezus. 

– Wil jij hoorbaar, zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn in jouw omgeving? 

Wanneer wij mensen helpen, barmhartigheid tonen en liefde delen, wordt Jezus zichtbaar. 

● Gebed. 


